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Een paar weken geleden was er in deze kerk een afscheidsdienst voor een man
van rond de vijftig. Het was geen kerkelijke viering hoewel die in de ruimte van
de kerk gehouden werd.

De viering bestond uit schetsen van zijn leven door zijn vrouw, kinderen, zussen
en vrienden. Zo werden we allen meegenomen in de belevenissen met hem,
hoe ze hem ervaren hadden.

De afscheidsdienst was een profane niet-godsdienstige liturgie.

De kerk zat tot op de laatste plaats toe vol. Er waren veel jonge mensen.

Ze luisterden ademloos stil. De verhalen werden afgewisseld met muziek die de
overledene zelf had gekozen.

Maar toch — het geloof kruipt waar het niet gaan kan — er schemerde iets door
van geloof in eeuwig leven, geloof in Gods nieuwe wereld die voortaan zijn
thuis zal zijn, van de band duurzame liefde die nooit overgaat.

Het laatste lied was een song van Maarten van Roozendaal.

Het lied heet ‘Mooi’ en het bezingt de lente.

Zie de lammeren en jonge zwanen.... Kan er iets mooier zijn dan mooi?

Zie de knoppen van de hosta en de opkomst van het riet .... Kan er iets frisser
zijn dan fris?

Zie de vogels en de veulens.... Kan er iets jonger zijn dan jong?

En dan zingt Maarten: Ach ik ben Goddank dus nog een keer een jonge lente
waard.

Volgens mij — misschien is het zo bedoeld, of niet: dat maakt niet uit —hoor je
dan: “God vindt mij de moeite van het nieuwe leven waard.”

Hierin klinkt door: ik word door God bemind, Hij vindt mij het waard om een
herschapen te worden tot een nieuwe mens: jong, fris, mooi, geliefd.

Dan zingt hij met gebroken: Dat is mooi, om te janken zo mooi.



Misschien kunnen ook wij tranen van vreugde krijgen, nu wij vieren dat God
onze broeder Jezus niet aan de dood heeft overgelaten, en dat wij die in zijn
Naam zijn gedoopt, met Hem zullen opstaan tot nieuw leven.

Het is misschien ook voor ons een ervaring waar om te janken is:

Ach ik ben Goddank dus nog een keer een jonge lente waard.

God vindt ieder van ons persoonlijk de moeite waard vindt

om voor ons een ongedacht nieuwe dag te scheppen: de dag van het nieuwe
leven dat sterker is dan de dood. De dag van Pasen.

Deze avond vieren wij het ontluiken van de nieuwe en eeuwige lente

die ons doet opbloeien tot nieuwe mensen die leven in Jezus’ geest.

Die nieuwheid van leven geeft ons de hoop dat wij de dood kunnen overwinnen
en dat ons leven door God herschapen zal worden: fris, jong, mooi.

Van harte wens ik een Zalig Paasfeest: dat het leven van de Verrezen Heer in

ons tot bloei komt. Amen.
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